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Dat heeft effect 
Woorden hebben uitwerking. Eén ongelukkig geformuleerd zinnetje kan onbedoeld tot een enorme 

ruzie leiden. Pubers zijn daar over het algemeen heel goed in. Ze kunnen juist dat zeggen dat je als 

ouder triggert of als docent extra op scherp zet. Dan heb je de neiging om op dezelfde manier en toon 

de reageren. Dit werkt vaak averechts. Rustig blijven, in gesprek gaan en aangeven wat je verwacht, 

helpen dan vaak beter. Door één enkel goed gekozen woord ontdooit iemand juist. Er zijn allerlei 

manieren om mensen te beïnvloeden, Simpele dingen hebben soms groot effect: een vlieg in de pot 

zorgt voor een schoner mannentoilet. Helaas weet je niet altijd van tevoren of iets goed uitpakt of niet.  

 

Je toekomst hangt niet alleen af van een diploma, al lijkt dat op dit moment wel zo voor heel veel 

leerlingen. Het hangt ook niet af van hoge cijfers, al wil je natuurlijk wel je diploma halen met, als het 

even kan, mooie cijfers. Het gaat er vooral ook om wat voor mens je bent. Of jij hart je hart kunt laten 

spreken, een mens kunt zijn die liefde geeft. Dat is een kracht die deuren opent, een weg die altijd 

toekomst heeft. 

 

Het leven kan een wedstrijd lijken, een jacht naar geluk. Kijk naar alle tv programma’s of YouTube 

filmpjes die hierover gaan. Eerst je diploma halen, dan een goede baan vinden, veel geld verdienen en 

zorgen dat je slaagt in het leven. Maar hoe belangrijk is dat allemaal? De wijze Salomo was rijk en had 

alles wat hij maar kon wensen. Toch schrijft hij: ‘Wijsheid is meer waard dan edelstenen, alles wat je 

ooit zou kunnen wensen, valt bij de wijsheid in het niet.’ Voor de wijsheid zoals hij bedoelde, hoef je 

niet superslim te zijn of te denken als een filosoof. Wijsheid is: niet meedoen aan onrecht, goed zijn 

voor anderen, eerlijk zijn en je geweten volgen. Daar heb je meer aan als mens dan aan alles wat je 

maar zou kunnen wensen 

 

Zo krijgt het effect 
Je mag best hard zijn,      

maar niet te hard.  

Doe nooit een ander pijn.  

Want met je harde woorden,  

oogst je weerstand en venijn. 

 

Je mag best snel zijn, 

maar niet te snel. 

Houd je liever even in. 

Als het gaat om lange adem, 

Heeft haast maken geen zin. 

 

Je mag best lief zijn, 

maar niet te lief. 

Doet een ander je wat aan? 

Laat het er niet bij zitten, 

Durf voor jezelf op te staan. 

 

Je mag best eerlijk zijn, 

maar niet te eerlijk. 

Breng alles met respect. 

Kies nauwkeurig je woorden, 

Dan krijgt het groot effect. 

 

Johan Prenger 

Jaargang 8, nummer 17, 17 mei 2024 
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Examens en aanwezigheid 

Afgelopen maandag zijn de eerste praktijkexamens voor de leerlingen van leerjaar 3 en de centrale 

eindexamens voor de vierdejaars leerlingen gestart. Op een aantal te laatkomers na (weliswaar nog 

net binnen de toegestane tijd) zijn de sessies tot en met vandaag goed verlopen.  

Voor wat betreft het te laat komen, blijkt het openbaar vervoer hier vaak een cruciale rol in te spelen. 

Daarom adviseren wij de leerlingen nogmaals een bus of trein eerder te nemen als zij examen moeten 

doen, zodat er geen stresssituaties ontstaan als er een rit uitvalt. Meer dan een half uur te laat 

aanwezig bij een examen betekent dat er niet meer deelgenomen mag worden. 

 

Roostervrije dag 

Volgende week dinsdag 21 mei kunnen de leerlingen, 

conform het overzicht met belangrijke data, genieten van 

een extra lang pinksterweekend en zijn zij vrij. Het 

personeel gebruikt die dag voor evaluaties en 

leerlingbesprekingen. Voor die dag zijn er ook geen 

examens ingepland. 

 

Iets nieuws proberen? 

Wil je nieuwe sporten uitproberen of op een nieuwe 

manier creatief aan de slag? Dan is Urban 033 misschien 

wat voor jou! Indebuurt033, Buurtsportcoach Amersfoort, 

NEOS cultuuronderwijs en City of A organiseren op 24 en 

25 mei a.s. in het Juliana van Stolbergpark aan de Graaf 

Hendriklaan 15 in Amersfoort een evenement, waar je 

allerlei nieuwe sporten en activiteiten kunt uitproberen. 

Voor het detailprogramma: zie hiernaast. De toegang is 

gratis! 

 

Nacht van de vluchteling 

Wij zijn klas L van het Taalcentrum. Veel van onze leerlingen zijn vluchteling. Ze weten dus als geen 

ander hoe het is om te moeten vluchten uit het land waar je zo van houdt, waar je dacht je hele leven 

veilig te kunnen leven, maar waaruit je vaak halsoverkop moet vertrekken voor je eigen veiligheid. Te 

voet naar een onbekend land, vaak zonder ouders en vrienden, om daar een vreemde taal te leren en 

een nieuw leven op te bouwen. Dat is al moeilijk genoeg! 
 

Ons team (Multiculti-liefde 2) loopt dit jaar weer mee met de Nacht van de Vluchteling. Op 

zaterdagavond 15 juni lopen wij 20 kilometer om geld op te halen voor Stichting Vluchteling. Vorig jaar 

hebben we € 4.219,--  opgehaald. Hopelijk halen we dit jaar de € 5.000,--. Hiermee kunnen we veel 

vluchtelingen helpen! 

 

Helpt u mee?  Doneer dan via deze link:  

 

https://www.nachtvandevluchteling.nl/teams/multiculti-liefde-2/donors 
 

Alvast heel erg bedankt, namens Mosab, Jamil, Sanaa, Ikra, Haydar, Esma, Abdullah, Tuana, Ami, Kai, 

Lila, Ekin, Simret, Lightness, Kamal, Aram, Sahel, Yasin, Rayane, Roy, Husein, Sham, Selemawit en 

Jetske 
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