
------------------------* Magische Natuur*------------------------- 

 
  Ik heb alles over de aarde van de natuur geleerd.  

      Ik heb van de bomen geleerd dat het niet uitmaakt welke  

huidskleur je hebt.  

 Ik heb van de mist geleerd over de bergen dat er een schoonheid  

is die niet duidelijk is .  

Ik heb van rivieren geleerd dat het niet uitmaakt hoe groot of 

klein je bent.  

Ik heb geleerd dat de vogels die vliegt vrij door de lucht die om moed 

te hebben, net als als je bang bent om te vallen.  

Ik heb van de zonsondergang en zonsopgang geleerd dat het fijn is om 

te rusten terwijl je moe bent, en sterker te worden dan vroeger, en het je 

beste shot te geven.  

Ik heb van wilde bloemen geleerd om vrij te groeien.  

Ik heb van de seizoenen geleerd dat er veel verschillende  

    persoonlijkheden in de wereld zijn.  

De natuur heeft mij veel verschillende dingen geleerd en hoe  

    zelf-vertrouwen moet zijn.  

  Hoe meer dingen je over de aarde weet,   

       hoe beter je over jezelf weet. 
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