
WAZIGE OGEN

Zittend in de donkere kamer kijk ik door het raam. Er lopen mensen rond, de zon schijnt,
iedereen ziet er zo gelukkig uit. Waarom? Hoe? Het is moeilijk te begrijpen hoe iedereen
door kan gaan alsof er niets gebeurt.

Terwijl ik mijn ogen draai om mijn kamer te zien, bouwt er een gevoel van frustratie in me
op. Wat een rommel. Stapels kleding die op een stoel liggen, papieren liggen overal, vieze
borden op mijn tafel waarvan ik weet dat ze daar niet horen– maar in de keuken,
schoongemaakt en georganiseerd. Maar ondanks alles blijf ik zitten. Ik voel dat mijn blik
wazig begint te worden door frustratie. Hoe komt het dat, ondanks hoe ik een hekel heb
aan de manier waarop mijn leven is, de energie om te veranderen, om buiten te gaan, er
niet is? Ik ben zo depressief, ik kan niet de dingen doen die ik wil doen. Mijn gedachten en
mijn herinneringen houden me gevangen en het voelt alsof er geen uitgang is. De geesten
uit mijn verleden, mijn trauma's, en mijn verdriet zijn de enige dingen die me gezelschap
houden.

Terwijl ik mijn tranen naar mijn handen voel vallen, probeer ik mezelf te stoppen. Maar
ondanks dat ik tegen mezelf zeg dat het oké is, dat het beter zal worden, het bracht me geen
troost. Het is moeilijk te begrijpen waarom ik een gevangen moet voelen in mijn eigen
gedachten. Tijd staat stil in mijn kamer, maar buiten niet. Ik zie nog steeds mensen buiten
lopen, fietsen, lachen. Waarom is niet iedereen aan het schreeuwen, gooien ze flessen tegen
de muur? Hoe kan het met iedereen goed gaan? Hoe gaat de tijd toch verder? Al deze vragen
maar geen antwoorden. Deze vragen houden me bezig, en toch ben ik jaloers op deze mensen
en hoe ze zijn. Ik verlang ernaar ook gelukkig te zijn, om uit te gaan, om me in orde te voelen.

Verloren in mijn gedachten, miste ik bijna de melding van een bericht. Het was van mijn
beste vriendin. Terwijl ik het bericht lees, begon ik weer om te huilen. “Ik weet dat het niet
goed met je gaat. Ik weet dat het moeilijk is, en dat je heel depressief bent en je alleen voelt.
Ik wil je alleen laten weten dat ik er voor je ben. We kunnen samen hier doorheen komen. Je
hoeft dit niet alleen te dragen. Wil je vandaag met me mee? Het is een prachtige dag en we
kunnen samen zitten en praten. Of niet, jij mag kiezen.”

Deze woorden brachten troost. Ik neem het besluit om te proberen, want ik wil niet zo leven.
En dat is alles wat iemand kan doen, toch? Proberen! Ik schreef een bericht naar mijn
vriendin, en begon met de schoonmaak en daarna aankleden.

Een uur later omklemt mijn hand de deurklink. Ik ben er klaar voor, ik zeg tegen mezelf dat
ik er klaar voor ben. Diep ademhalen.

Ik stap naar buiten.


